
Inleiding

In totaal wordt 318 keer vermeld in het Nieuwe 

Testament dat Jezus terugkomt. Wij zullen Hem zien 

van aangezicht tot aangezicht, en wij zullen ook zijn 

zoals Hij is (1Joh.3:4). Hoe laat je die mooie ontmoeting 

nu al groeien in je hart? Dat kan door het gebed, door 

met Hem te leven, door Zijn Woord te bestuderen!   

De Heere kent onze zwakheden. Daarom heeft Hij goed 

gereedschap gegeven. De Heilige Geest wil ons helpen 

in al onze zwakheden (Rom.8:11,26). De Heilige Geest 

openbaart ons ook de verre toekomst volgens 

Joh.16:13-15. Mozes spreekt van de Heere Jezus en er 

zijn ook al typen van de gemeente in de vijf boeken van 

Mozes (Joh.5:46). De hele geschiedenis van het Oude 

Testament staat ook vermeld in Rom.15:4. 

Izak en Rebekka als illustratie van Christus 
en de gemeente
Genesis 24 is het langste hoofdstuk uit het boek Genesis, 
en het volgt op hoofdstuk 22 waarin Izak zichzelf gewillig 
aanbood als brandoffer. Voor hem was er gelukkig een 
plaatsvervanger op het altaar. Hier vinden wij de woorden 
liefde en aanbidding voor het eerst in de Schrift. 

Het initiatief kwam van vader Abraham (Gen. 24:2). Hij is 
een beeld van God de Vader. U ziet verder in dit hoofdstuk 
drie hoofdpersonen: Rebekka, Izak en de knecht. Wat 
de knecht moet doen is ongelofelijk. Hij moet in die 
onbekende vrouw het verlangen opwekken om mee te 
gaan. Zij heeft Izak nog nooit gezien, zij gaat wel mee. 
Rebekka is een schaduwbeeld van de gemeente van God, 
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en wij zien in dit hoofdstuk het werk van de Heilige Geest 
bij de toebereiding van de bruid (Openb.19:11; 21:9).

Alle mensen die geloven behoren nu tot de 
bruidsgemeente, die uit Joden en heidenen bestaat (Joh. 
10:16). Wij zijn samengevoegd tot één kudde, met één 
Herder. De gemeente wordt genoemd: het huis van God, 
het lichaam van Christus, en de bruid van het Lam. 
Waarom wordt de gemeente een vrouw genoemd? Dat 
heeft te maken met liefde geven en ontvangen (Joh.14:3-4; 
Ef.5:25). De bruidegom wil de bruid graag bij zich hebben 
en de eerste dag beleven van het samen zijn.

De Heere Jezus wacht verlangend op ons in de hemel, 
want Hij heeft ons gekocht met Zijn kostbaar bloed. God 
gaf in de tussentijd de Heilige Geest, Die Jezus grootmaakt 
net zoals de knecht de roem van Izak liet zien. Laten we 
starten met de bruidegom in deze geschiedenis. Izaks 
naam betekent: welbehagen, lachen of vreugde. Hij 
kwam van de bron Lachai-Roï, d.i. de Levende, die mij ziet 
(Gen.24:62-63). 

De Heer wacht ook met spanning op Zijn bruid. Hij ziet 
ons. Hij is aan het bidden (Hebr.7:25). Onze stem klinkt als 
muziek in Zijn oren. Hij zit aan de rechterhand van God en 
Hij bidt voor ons. Jezus heeft passie voor ons. De kamelen 
in dit hoofdstuk spreken symbolisch ook van het gebed, 
want zij knielen aan het begin van de dag en zij eindigen 
knielend om de last af te leggen. Het woord ‘nemen’ (Gen. 
24:3), is in het Hebreeuws lakach, d.i. meelokken, dragen 
of leiden.

De knecht ging op weg met allerlei kostbaarheden 
(Gen.24:10). Wat is de typologische les? Op de Pinksterdag 
kwam de Heilige Geest om de bruidsgemeente toe te 
bereiden (Joh. 16:14). Wij hebben de kracht van de Heilige 
Geest nodig om ons gaven te geven (Ef.4:11). De knecht 
ging op zijn reis naar de waterput toe (vgl. Ef.5:26). Dat 
spreekt van het water van het Woord, de Bijbel. De Heilige 
Geest doet niets buiten Gods Woord om (Rom.10:17). Er is 
geen geestelijke armoede in dit hoofdstuk, de bruid wordt 
rijk gemaakt en krijgt allerlei geschenken. De nieuwe 
geboorte is uit water en uit de Geest (Joh.3). Alleen Gods 
Woord en Gods Geest geven nieuw leven. Het leven is uit 
de Heere Jezus.

Wij zijn allen verbonden met Jezus (2Kor.11:2). Rebekka 
betekent: verbonden. Daarom gaan wij naar de hemel om 
met Hem verenigd te worden. De knecht is ook vakkundig. 
Hij stelt haar twee vragen (Gen.24:23). Van wie bent u een 
dochter? En is er in het huis van uw vader ook plaats voor 

ons om te overnachten? Zo vraagt de Heilige Geest aan ons: 
Wie ben jij in Christus? En is er plaats om bij jou te blijven 
gedurende de nacht? Het antwoord van Rebekka was: Ik 
ben de dochter van Bethuel (d.i. God toegewijd), de zoon 
van Milka (d.i. een koningskind), die zij Nahor gebaard 
heeft (Nahor is de doorboorde). Alles is op grond van het 
werk van de Heere Jezus op het kruis. Wilt U bij mij de 
nacht doorbrengen, terwijl het donker is in de wereld? Zo 
is het leven door de Geest.

Toen kwam de knecht in het huis (Gen.24:32). De Geest wil 
woning in ons maken (Ef.3:16). De knecht blijft spreken 
over Izak en blijft ook geschenken geven om zijn meester 
aan te prijzen (Gen.24:53). De knecht werkt hard en is 
doelgericht bezig, zodat zij meegaat. Het werk van de 
Heilige Geest vandaag vindt plaats door het Woord van de 
Heere God. Het zilver spreekt van de losprijs die voor ons 
is betaald. Daarvan werden ook de voeten van de pilaren 
in de tabernakel gemaakt. Het zilver is altijd een beeld van 
verzoening. Het goud spreekt altijd van Gods heerlijkheid 
(Hoogl.5:11). 

Enkele bijzonderheden:
Vers 54. ‘Laat mij naar mijn Heer gaan’. Wees altijd 
reisvaardig. Verlangen wij naar Hem?

Vers 55. ‘Laat het meisje nog een dag of tien bij ons 
blijven’. Zo spreken nu ook velen.

Vers 57-58. De vraag wordt nu gesteld of er verlangen is 
naar de bruidegom. Zeg het ook in uw eigen hart. Rebekka 
zei: Ja. Zij verliet alles door het werk van de dienaar van 
Abraham. Door de Heilige Geest is er bij ons het verlangen 
naar Jezus. Rebekka reed op een kameel en zij volgde de 
knecht. Onderwerp van het gesprek was Izak. Voor ons 
geldt: Zie, de Bruidegom. Ga uit, Hem tegemoet!

Vers 64. Uiteindelijk ziet zij Izak. Misschien verbaast het 
ons niet om Hem te zien (1Joh.3:2). Als u Jezus ziet, dan 
mag u alles achter u laten. Er is niets meer te wensen 
(Openb.21:1-4). De Heere Jezus zal alle tranen afwissen. 
Dan zijn wij vrij van moeite en zorgen.

Vers 67. Zij werd hem tot vrouw. Voor ons is het speciaal 
de bruiloft van het Lam. Zijn offer was het bewijs van Zijn 
liefde. De bruiloft is de eerste dag voor een echtpaar om 
samen te zijn (Gen.5:2). Eeuwig met Hem!
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