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Hiermee beland ik bij het thema dat voor ons ligt: Een 
hemelsbreed verschil.

Lees Openbaring 3:7-13 en 3:14-22.

Filadelfia en Laodicea
Tussen de gemeente te Filadelfia en die van Laodicea is een 
hemelsbreed verschil.
Tegen de gelovigen in Filadelfia zegt de Heer: ‘Ik kom 
spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt’.
Tegen de gemeente te Laodicea zegt de Heer: ‘Ik zal u uit 
mijn mond spuwen’. Hij walgt van deze gemeente.
Wat heeft dit gedeelte uit de Bijbel ons te zeggen? Ik wil 
daarbij de focus leggen op 3:7-13.

De sleutel hangt naast de deur
Eerst kort de samenhang. In 1:19 geeft de Heer een heel 
duidelijke indeling van het boek de Openbaring. We lezen 
daar: ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal 
gebeuren’. 
Ik noem dit vers de sleutel tot het begrijpen van het boek. 
De sleutel hangt – om het zo maar te zeggen – naast de 
deur, aan het begin van het boek.

Het eerste wat Johannes op Patmos moet opschrijven is 
‘wat hij heeft gezien’, dat is het visioen van de verschijning 
van de Heer (1:12-18).
Vervolgens moet hij opschrijven ‘wat is’, dat zijn de 
hoofdstukken 2 en 3. En daarna ‘wat hierna zal gebeuren’, dat 
is vanaf hoofdstuk 4 vers 1: ‘Hierna zag ik, en zie, een deur was 
geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van 

een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen 
wat hierna moet gebeuren’.

Een overzicht
Hoofdstuk 2 en 3 geeft een overzicht van zeven gemeenten 
in Asia – het huidige West-Turkije. Er waren toentertijd 
meer gemeenten dan deze 7 – bijvoorbeeld Hiërapolis 
en Kolosse – maar deze 7 zijn uitgekozen om o.a. twee 
redenen:
1.	 Omdat ze de kenmerken vertonen van gemeenten 

door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag: we 
herkennen ons erin.

1.	 Omdat ze in vogelvlucht de kerkgeschiedenis weergeven 
vanaf de na-apostolische tijd tot op de komst van 
Christus, want Op.2 en 3 zijn, evenals de rest van het 
boek, ook profetisch (zie Op.1:1,3). 

Dus wat punt 2 betreft: in Efeze wordt de eerste liefde 
verlaten en in Laodicea zien we waar dit op uitloopt: 
de Heer spuugt de gemeente – dat zijn dan niet de 
wedergeborenen, maar de naamchristenen - uit zijn mond. 
Hoewel er door de eeuwen heen steeds opwekkingen zijn 
geweest, laat Op.2 en 3 toch zien dat er sprake is van een 
neergaande lijn. 

Wat kiezen we?
Willen we een Filadelfia gemeente of een Laodicea 
gemeente zijn?
Ik hoor iedereen al denken: Het eerste natuurlijk. 
Oké, maar dan moeten we wel aan de voorwaarden 
voldoen. Een Filadelfia gemeente wordt, kort samengevat, 
o.a. gekenmerkt door het volgende:

Enkele jaren geleden maakte ik in een afgelegen gebied in Ethiopië een 
samenkomst mee. Tijdens de dienst zong een jonge vrouw een lied waarvan 
de vertaalde tekst me trof. Ze zong o.a. de woorden ‘we hebben niets dan de 
Heer’. 
Haar oude gitaar had maar 4 of 5 snaren en klonk vals. Het zaaltje waar we 
samenkwamen, leek meer op een schuur dan op een kerkgebouw en was oud 
en vervallen, maar…haar lied maakte diepe indruk.
Later realiseerde ik me dat het bij ons in het rijke West-Europa precies het 
tegenovergestelde kan zijn. Wij lopen het gevaar dat we alles hebben, 
behalve de Heer.

>>
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1.	 Mijn Woord – hebt u bewaard, in acht genomen,
2.	 Mijn Naam – hebt u niet verloochend (3:8),
3.	 Mijn volharding – u hebt het woord van Mijn volharding 

bewaard (3:10),
4.	 Mijn komst – Zie, Ik kom spoedig (3:11)

Hoe stelt de Heer Zich voor aan Filadelfia?
Voordat we kort ingaan op deze 4 kenmerken, eerst nog 
het volgende:
Hoe stelt de Heer zich voor aan deze gemeente? Als de 
Heilige en de Waarachtige. Filadelfia wordt naast de 4 
bovengenoemde kenmerken ook herkend aan heiligheid en 
waarachtigheid – echtheid, geen hypocrisie.
Filadelfia betekent overigens ‘broederliefde’. Er heerst dus 
ook, naast heiligheid en waarachtigheid, liefde. Mooi is dat!

De Heer zegt bovendien dat Hij de sleutel van David heeft. 
Een sleutel gebruik je om iets te openen of te sluiten. Je 
hebt daarmee als het ware de macht. Welnu, Hij is de 
Erfgenaam, de grote Zoon van David en de beheerder van 
de schatten van de hemel. Hij sluit en niemand opent, Hij 
is soeverein en beslist.
Bovendien heeft Hij hun een geopende deur gegeven voor 
het evangelie. 

Filadelfia lag aan één van de grote Romeinse wegen 
en aan de grens van Mysië, Lydië en Phrygië. Sir 
William Ramsay noemt haar ‘de bewaarder van de 
poort’ naar de centrale vlakte, ‘op de drempel van het 
oosterse land’ (John Stott)

Ze hebben dus een kans om het evangelie te verspreiden. 
Zelf zijn ze klein – een kleine gemeente dus met weinig 
kracht – maar met grote kansen.

De vier kenmerken
1.	Ze hebben het Woord van de Heer bewaard (Mijn 

Woord). Dat is een voorwaarde om een Filadelfia 
gemeente te zijn. ‘Bewaren’ betekent ‘in acht nemen’, 
dat is horen en doen. Je kunt niet doen zonder horen, 
maar horen zonder doen is uit den boze, zoals 
Mat.7:24 het zegt: ‘Ieder dan die deze mijn woorden hoort en 
ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis 
op de rots heeft gebouwd’. Filadelfia is een Bijbelgemeente, 
zoals in Mat.4:4: ‘Niet van brood alleen zal de mens leven, 
maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat’.

2.	Ze hebben de naam van de Heer niet verloochend. Ze 
getuigen, ook al betekent dat vervolging en soms de 
dood. Ze laten mensen horen dat er onder de hemel 
maar één naam is waardoor mensen behouden moeten 
worden, Hand.4:12: ‘En in niemand anders is de behoudenis; 

want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de 
mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden’. 
De naam van de Heer is ook de enige naam waarin ze 
samenkomen, niet de naam van één of andere leider of 
leerstelling, Mat.18:20: ’Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’.  
Ze erkennen die naam als de enige pleitgrond voor 
gebed, Joh.14:13,14: ‘En alles wat u zult bidden in mijn naam, 
dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als 
u Mij iets zult bidden in mijn naam, Ik zal het doen’. 

3.	Ze hebben het woord van Zijn volharding bewaard. 
Wat betekent dit? De Heer heeft volhard toen Hij op 
aarde was (Hebr.12:2,3), maar Hij volhardt nu ook met 
wachten, Hebr.10:13: ‘Verder wacht Hij op het tijdstip dat 
Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden’. 
Daarin is Hij voor ons tot voorbeeld. Wij moeten niet op 
de tijd vooruit lopen. We zijn nog niet de triomferende 
kerk, maar de strijdende en lijdende kerk.

4.	Ze zien uit naar Zijn komst: ‘Ik kom spoedig’. Aan de 
belofte van zijn komst gaat ook nog een bemoediging 
vooraf, Op.3:10: ‘Omdat u het woord van mijn volharding hebt 
bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, 
dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op 
de aarde wonen’.

‘Bewaren voor’ is niet hetzelfde als bewaren door of 
in. Het eigenlijke woord is ‘bewaren uit’, dat betekent 
zoveel als ‘buiten het bereik houden van’. Een zelfde 
uitdrukking vind je in Joh.17:15: ‘dat U hen bewaart 
voor (d.i. buiten het bereik houden van) de boze’ (Uit 
‘Woordstudies’ blz.22-25 door G.H. Kramer, Uitgeverij 
Daniël).

Een bemoediging
Voordat de toorn van God en van het Lam over deze 
wereld komt (Op.6:16,17), neemt God Zijn gemeente weg, 
want die is niet bestemd tot toorn, 1Thes.1:9,10: ‘want zelf 
vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich 
van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige 
God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit 
de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn’, 
en 1Thes.5:9-11a: ‘want God heeft ons niet bestemd tot toorn, 
maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus 
Christus, die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, 
hetzij wij slapen, samen met Hem leven. Daarom, vermaant elkaar 
en bouwt elkaar op, zoals u ook doet’.

Laodicea - alles, behalve de Heer
Wat is het gevaar dat op de loer ligt? Een ‘Filadelfia 
gemeente’ kan zomaar – ongemerkt – afglijden naar een 
‘Laodicea gemeente’.
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Hoe stelt de Heer Zich aan Laodicea voor?
De Heer spreekt over Zichzelf als de ‘Amen’ – alle beloften 
van God zijn in Hem immers ‘ja en amen’ (2Kor.1:20) – en 
als ‘de trouwe en waarachtige getuige’ – in tegenstelling 
tot Laodicea dat niet trouw is – en als ‘het begin van de 
schepping van God’ – dat betekent overigens niet dat Hij 
Gods eerste schepsel is (zoals de Jehova’s getuigen deze 
tekst uitleggen), maar dat hij de oorsprong van de schepping 
is: ‘want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op 
de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij 
heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn 
door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen en alle 
dingen bestaan samen in Hem’ (Kol.1:16,17).

Niet koud of heet
En wat zegt de Heer over deze gemeente: jullie zijn niet 
koud of heet, maar lauw. Dit is voor de inwoners van 
Laodicea een bekend begrip, want in de stad Hiërapolis 
(ten noorden van Laodicea) zijn heetwaterbronnen en in 
Kolosse (ten zuiden van de stad) is koel water, maar het 
water van Laodicea is lauw, van slechte kwaliteit.

Aan niets gebrek
Laodicea zegt van zichzelf dat ze ‘rijk en verrijkt is en aan 
niets gebrek heeft’. Inderdaad, de materiële rijkdom van de 
stad is groot, zelfs zo dat, toen er een aardbeving kwam, 
ze de stad zonder subsidie van de Romeinse overheid weer 
herbouwd hebben. Men is arrogant. Diezelfde arrogantie 
straalt af op de christenen. ‘Aan niets gebrek’, dat zeggen 
ze niet ‘omdat ze de Heer als hun Herder hebben, maar omdat ze 
hun schaapjes op het droge hebben’ (Uit ‘bijbelseplaatsen.nl’)

En u weet niet
Een gemeente kan dus zelfvoldaan worden, 
zelfgenoegzaam zijn, trots worden en… zonder het te 
weten, 3:17: ‘en u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, 
blinde en naakte bent’

Het medicijn
Wat is het medicijn? ‘Ik raad u aan’…De Heer beveelt niet, 
maar is als het ware een counselor. 
1. Ze zijn rijk (de inwoners waren trots op hun stad als 
commercieel en financieel centrum), maar niet in God en 
daarom hebben ze goud nodig, een geloof dat gelouterd is. 

2. Ze lopen in dure kleding (de stad stond bekend om 
de fabricage van stoffen, kleren en vloerkleden en men 
maakte die van prachtige zwarte wol; die ravenzwarte 
kleur van de wol was een handelsmerk van Laodicea’s 
textiel), maar ze zijn poedelnaakt en daarom hebben ze 

witte kleren nodig. Dat zijn de rechtvaardige daden van de 
heiligen (Op.19:8).

3. De stad stond bekend om de Phrygische poeder om 
oogontsteking te genezen, maar ze zijn blind en daarom 
raadt de Heer hen aan om ogenzalf te kopen.

4. Wat ze moeten doen, is ijverig zijn en zich bekeren. 
De Heer geeft hen en ons niet op als we halfslachtig 
zijn, geestelijk slap en als we lijden aan geestelijke 
bloedarmoede. Hij wil ons dan weer vol vuur doen zijn en 
daarom – hoewel Hij buiten staat – staat Hij aan de deur en 
klopt Hij aan.

Een persoonlijk getuigenis
De oproep tot bekering in vers 19 en 20 wil ik graag 
inkleuren met een persoonlijk getuigenis.

Het bekende vers uit Op.3:20, ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik 
klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik ook bij 
hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij’  
heeft mij in 1971 teruggebracht bij God. In 1963 heb ik 
op 14-jarige leeftijd Jezus aangenomen en ben ik gedoopt, 
maar kort daarna ben ik helaas helemaal afgedwaald tot 
en met mijn militaire diensttijd van september 1969 tot 
maart 1971. De leegte in mijn hart was inmiddels zo groot 
dat ik diep ongelukkig was (hoewel haast niemand dat 
aan me zag). Na een tip van mijn moeder - zij had er wel 
oog voor - ben ik op een avond naar een koffiebar van 
Youth for Christ gegaan. Ik zag daar jonge mensen die iets 
uitstraalden wat ik miste. Eenmaal thuis heb ik een boek 
gepakt uit de boekenkast van mijn vader over het gebed 
(Het gebed door Dr. O. Hallesby). Het eerste hoofdstuk gaat 
alleen over Op.3:20 en daarin troffen mij de woorden, ik 
citeer:  ‘Het is niet uw gebed, dat God beweegt u te redden. 
Integendeel: uw gebed is een gevolg van het feit, dat Jezus 
aan de deur van uw hart klopte en toegang vroeg tot uw 
nood (…). Bidden is: de deur openen voor Jezus en Hem 
toelaten tot onze noden (…). Gebed is de ademtocht der 
ziel, het orgaan waardoor wij Christus toegang geven tot 
ons dor en kwijnend hart. (…) Zoals lucht, onmerkbaar, 
stil, in ons wordt opgenomen, wanneer we ademhalen, en 
haar gewone werk in onze longen verricht, zo komt Jezus 
onmerkbaar in onze harten, en doet daar Zijn gezegend 
werk’.
Toen ik dit las, heb ik dit - zonder woorden - verzucht naar 
de hemel en mijn hart wijd geopend. Wat toen gebeurde, 
is met geen pen te beschrijven, maar ik wist: Hij heeft mij 
verhoord. 
Dit wens ik al de lezers van dit artikel toe.
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