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VIER VRIENDEN
EN HUN GELOOF

Een verlamde op een mat

Enkele jaren geleden was ik in Ethiopié en zag ik vier mannen die een zieke op een mat droegen en naar de dokter
brachten. Dat beeld is op mijn netvlies blijven hangen. Het herinnert me aan de geschiedenis in Lukas 5:17-26.

Uit Markus 2:3 weten we dat het vier mannen zijn. Alle vier hebben geloof dat de Heer Jezus de verlamde kan
genezen. Lukas zegt erbij dat er kracht van de Heer is om gezond te maken (5:17). Paulus zal later zeggen dat hij
zich niet voor het evangelie schaamt omdat het Gods kracht is tot redding voor ieder die gelooft. Kracht komt door
gebed (Luk.11:13; Hand.1:14, 4:31; Ef.3:14-21). Een biddende gemeente is een krachtige gemeente. Ook nu kunnen
mensen die van nature verlamd zijn (Rom.5:6) — want zo wil ik deze geschiedenis nu toepassen — door de kracht
van het evangelie gered worden en leren om in vrijheid en door de Geest te wandelen (Gal.5:1,25). Eveneens op
andere plaatsen gaat er wel degelijk kracht van de Heer uit (zie Luk.6:19; 8:46), maar elders wordt die kracht
geblokkeerd door ongeloof (Mark.6:5,6 en Matt.13:58). Hoewel het evangelie de kracht van God is tot redding

(Rom.1:16), is er dus een voorwaarde aan verbonden: geloof.
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Hun namen

Hoe heten die vier mannen? We weten het niet, maar
iemand heeft de volgende namen voorgesteld: medelijden,
samenwerking, originaliteit en volharding.

Medelijden

Een eerste vereiste om mensen bij de Heer te brengen,
is medelijden of bewogenheid. Van de Heer staat

vaak vermeld dat Hij met ontferming bewogen is. De
bewogenheid van het hart zet ook onze handen in
beweging. Drie maal H: Hoofd, hart en handen.

Samenwerking

Het is goed om anderen op te zoeken die hetzelfde
verlangen hebben als jij en met wie je samen kunt bidden.
Stel je eens voor dat er - naast de bidstond als gemeente -
wekelijks groepjes van 4 mannen of vrouwen, jongens of
meisjes samenkomen om te bidden voor medegelovigen,
kennissen, vrienden, vriendinnen, zendelingen, enz.
Gewoon in de huiskamer en op een in overleg uitgekozen
dag of week. Wat een kracht van de Heer zal daarvan
uitgaan!

Originaliteit

Probeer wegen te vinden wanneer er blokkades zijn. Wees
creatief! De vier mannen zijn origineel. Ze breken het dak
open en laten de verlamde neer voor de voeten van Jezus.
Er is geen betere plek dan daar, want ‘er is onder de hemel
geen andere naam onder mensen gegeven waardoor we
gered moeten worden dan de naam van Jezus’ (Hand.4:12).
Onderstreep de woorden ‘geen andere naam’, dat wijst op
de smalle weg, ‘moeten worden’ wijst op de noodzaak; en
‘dan de naam van Jezus’ wijst op de exclusiviteit.

Volharding

Als er mensen zijn die ongegronde kritiek hebben of in
de weg staan, laat je dan niet ontmoedigen en word niet
boos, maar zoek naar andere mogelijkheden (Pred.11:1-
6). De farizeeén, wetgeleerden en schriftgeleerden in
deze geschiedenis zijn als de dode vliegen die de zalf van
de zalfbereider - onze genadevolle Heer Jezus - stinkend
willen laten gisten (Pred.10:1). Jezus laat dat niet toe, maar
beloont de creativiteit en het geloof van de vier vrienden:
‘En toen Hij hun geloof zag, zei Hij: Mens, uw zonden
zijn u vergeven’. Bovendien geneest de Heer hem van zijn
verlamming: ‘Ik zeg u: sta op, neem uw bed op en ga naar
uw huis’!

De genezing van zijn lichaam is tijdelijk, alleen voor

dit leven (hoewel we in de toekomst naar geest, ziel en
lichaam onberispelijk zullen zijn - 1 Thes.5:23), maar de
vergeving van zonden is voor de eeuwigheid. Zonder die
vergeving zijn we, ook al hebben we een gezond lichaam,
voor eeuwig verloren.

Enkele tips:

1. Zoek naar drie medegelovigen, van wie je weet dat
ze bidders zijn en geloof hebben, met wie je samen
wekelijks of om de 14 dagen kunt bidden.

2. Wees specifiek in je gebed: leg mensen voor de voeten
van de Heer.

3. Probeer biddend na te gaan welke personen of groepen
op een gegeven moment bijzonder gebed nodig
hebben, bijvoorbeeld de jeugd (Klaagliederen 2:19 en
3:41).

4. Probeer tijdens het bidden te luisteren naar de stem
van God.

5.Zorg dat je op één lijn zit (Matt.18:19). .
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