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Vrouwen in de Bijbel

Een vasthoudende weduwe (Lukas 18:1-8)

De vrouwen in de Bijbel die tot nu toe in deze rubriek
voor het voetlicht kwamen, hebben over het algemeen
daadwerkelijk bestaan. De vrouw in Lukas 18 is fictief.
In feite is het een vrij vaag verhaal: in een stad woont
een anonieme vrouw met een onbekend probleem,
veroorzaakt door een onbekende tegenstander. De
vrouw is weduwe en heeft dus geen man om voor haar
op te komen. Daarom neemt zij haar toevlucht tot een
rechter. Helaas, de man houdt geen rekening met God
en dus ook niet met Zijn geboden (Zacharia 7:9,10;
Jesaja 1:17b). Aanvankelijk vangt ze bot, maar na (lang)
aandringen besluit de rechter haar recht te verschaffen.

Gelijkenis

Dit is één van de gelijkenissen van de Heer Jezus. Over
de weduwe komen we weinig te weten, over de rechter
iets meer. Hij blijkt een onaangenaam persoon te zijn
die zijn plicht ten aanzien van de zwakke verzaakt.

De weduwe heeft één concrete vraag: ‘Verschaf mij
recht tegenover mijn tegenpartij’. Kennelijk vertoont
zij ‘pitbull’- gedrag, want uit angst voor een klap in zijn
gezicht besluit de rechter te doen wat zij vraagt.
Waarom deze gelijkenis? Je zou kunnen denken dat

de Heer Jezus hiermee vrouwen die met onrecht te
maken hebben (en dat zijn er helaas veel!), aanmoedigt
om - desnoods met geweld — recht te zoeken. Maar

in vers 1 legt Hij de bedoeling uit, namelijk ‘dat zij
altijd moesten bidden en niet moedeloos worden’. Nu,
moedeloosheid ligt ook in onze tijd bij jong en oud

op de loer. Wat de media te melden hebben, is zelden
bemoedigend. Moeten wij ons daar dan als het ware
bovenuit bidden? ‘Bidt zonder ophouden’ (1 Thess.5:17)
is een Bijbelse opdracht.

En zou God dan - net als die rechter — ons willen
verhoren uit angst voor onze agressie? Dat laatste in
geen geval. De conclusie van de Heer (:7) is duidelijk:

‘Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zou God
dan zijn uitverkorenen geenszins recht verschaffen, die
dag en nacht tot Hem roepen...?" Dag en nacht, 24/7.
De Heer Jezus is daarin ons voorbeeld (Luk.6:12), maar
opvallend dat soms juist ook weduwen in dit verband
worden genoemd (Luk.2:37; 1 Tim.5:5).

Recht

Met haar gedrag toont deze weduwe geloof in een
rechtvaardige afloop. Wat menselijkerwijs onmogelijk
lijkt, daagt haar juist uit om te volharden in haar
smeking. Met succes!

Lukas plaatst deze gelijkenis na de uitleg over het
komende koninkrijk van God (17:20-37). Hij verwijst
daar onder andere naar de dagen van Noach en van
Lot met een voor ons herkenbare beschrijving van

het dagelijkse leven. Wat doet zo’n beschrijving met
ons? We kunnen moedeloos het hoofd laten hangen
vanwege de toestand in de wereld en het uitblijven
van de Zoon des Mensen. Maar de vraag van de Heer
aan het eind van de gelijkenis luidt: ‘Als evenwel de
Zoon des Mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden
op aarde?’ Hij vraagt naar mensen die — boven al het
onrecht uit -volhardend en gelovend uitzien naar Zijn
komst en Zijn Rijk van recht en gerechtigheid. Hij
leerde Zijn discipelen bidden: ‘...moge uw koninkrijk
komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op
de aarde’ (Matth.6:10). Dat is geen utopie. ‘Hij komt
om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in
gerechtigheid...’(Ps.96:13) . Dan zal de rechtspraak weer
rechtvaardig worden (Ps.94:15) en de mensen zullen
zeggen: ‘Toch is er loon voor de rechtvaardige, toch is
er een God, die recht doet op aarde’(Ps.58:12). Naar die
tijd mogen we - volhardend biddend - uitzien.

Vraag: Wat betekent ‘spoedig’(:8) voor jou?




