* Gerard Hoddenbagh

Iemand heeft ooit Hebreeén 11 ‘een bijenkorf van geloof’ genoemd. Je hoort als
het ware het zoemen, het in- en uitgaan. Wat heeft dit hoofdstuk ons te zeggen?
Het stimuleert, geeft nieuwe impulsen, daagt uit, spoort aan en bemoedigt.

We hebben een omslag nodig van doemdenken naar verwachtingsvol denken.
Het is nodig om elkaar voortdurend te herinneren aan Wie God is, aan Zijn wil
en aan Zijn macht. ‘Geloof droomt of fantaseert niet, geloof werkt!” (David ].
Macleod).

Hebreeén 11 is ‘een opsomming van levende werken - tegenover de eerder
genoemde dode werken (9,14). Het zit vol met geloof in actie’ (Vrij naar Kees

Fieggen in ‘Hebreeén’).
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VAN GELOOF

Geen wassenbeeldenmuseum

Dit hoofdstuk is dus geen wassenbeeldenmuseum om naar
te kijken, maar het bevat als het ware levende voorbeelden
om naar te handelen, want door hun geloof zijn ze bekend
geworden en om hun geloof staan hun namen opgetekend
in de Bijbel.

Een opklimmende lijn

Het begint met geloof in God als Schepper (:3). Vervolgens
zien we bij Abel het geloof in God als Verlosser: de Heiland
God. Daarna zien we bij Henoch de verborgen omgang met
God en hoe we Hem welgevallig kunnen zijn.

Dan komt bij Noach voor het eerst het gezin in beeld: ‘u

en uw huis’. Bij Abraham gaan we van het gezin naar

een volk en Mozes leidt het volk uit naar een land. Het
hoofdstuk eindigt met het zicht op het Messiaanse rijk: de
volmaaktheid.

Mannen en vrouwen

Er staan niet alleen mannen, maar ook vrouwen in dit
hoofdstuk (Sara, Rachab en ‘vrouwen kregen hun doden
door opstanding terug’) en uiteindelijk mondt het uit in
12:1 en 2 waar we opgeroepen worden om te zien op Jezus,
want als de zon (Christus) opgaat zie je de sterren (H.11)
niet meer.

En nu wij

Als Nieuwtestamentische gelovigen mogen we dus zien
op Jezus die voor ons uit gaat en er garant voor staat

dat we - het liefst niet met de hakken over de sloot - als
overwinnaars bij Hem aankomen. We zijn niet alleen
geroepen om de wedloop te starten, maar ook om te
finishen.

We moeten dus niet alleen beginnen in geloof - zoals Petrus
die uit het bootje stapte en op het water liep - maar we
moeten ook volharden in het geloof. Het verwijt van de Heer
bij Petrus is: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’
(Matt.14: 29-33).

Een Helper groot van kracht

Schieten we daarin te kort? Helaas wel, maar dan is de
Heer Jezus altijd bereid om te helpen: ‘Daar is een Helper
groot van kracht, steeds bereid’.

Uiteindelijk vallen we uitgeput, opgebrand, bezweet,
betraand, maar voldaan en als overwinnaars in de

armen van Jezus, onze Heer en Heiland en zullen we de
woorden horen: ‘Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf, over
weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen; ga de
vreugde van je Heer in’.
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