
Vanaf het begin van Jezus’ openbare optreden maakte Hij duidelijk waarvoor Hij gekomen was, namelijk 

de prediking van het koninkrijk van God. Hij gaf daarmee antwoord op een brandende vraag die alle 

Joden bezig hield: wanneer komt dat koninkrijk? Meer dan dat vertelde Hij hoe dat koninkrijk zou 

komen en hoe dat er uit zou zien. De eerste grote toespraak - de Bergrede - gaat hier helemaal over, en 

midden in deze toespraak geeft Jezus antwoord op de vraag van de discipelen: leer ons bidden. 

• Peter van Beugen

VADER U BENT GOED
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De prediking van het koninkrijk geeft antwoord op drie 
vragen: 
(1) Welke impact heeft de hemel op de aarde? 
(2) Welke impact heeft Christus op jouw leven? 
(3) Welke impact heb jij door de Heilige Geest in jouw 
omgeving? 
Als Jezus jouw Koning is, betekent dat, dat Hij het voor het 
zeggen krijgt over elk onderdeel van jouw leven. Daarom 
gaat de prediking van deze boodschap altijd gepaard 
met een oproep tot bekering. Als je Jezus wilt volgen ga 
je radicale keuzes maken. Het betekent dat je jezelf laat 
dopen en daarmee laat zien dat je jouw leven aan God wilt 
wijden. Met het gebed ‘Vader laat Uw koninkrijk komen’, 
zeg je ook: laat Uw wil gebeuren in mijn leven. Laten we 
nader bekijken hoe dit gebed aan mijn en jouw leven raakt.

Onze Vader in de hemel
Wij zijn geroepen om de naam van de Vader hoog te 
houden in de wereld. Ouders zeggen wel eens tegen hun 
kinderen: laat zien dat je een echte ‘van Beugen’ bent – en 
vul hier je eigen familienaam maar in. Daarmee bedoelen 
we: toon karakter. In het geval van de hemelse Vader 
gaat dit om een karakter van goedheid, edelmoedigheid, 
rechtvaardigheid. Laat je niet kennen door de zonden 
van andere mensen. Als geadopteerde zonen hebben wij 
dezelfde wettelijke status gekregen als natuurlijke zonen. 
Als wedergeboren kinderen van God hebben we zijn 
natuur geërfd. En noblesse oblige, zeggen we dan: adeldom 
verplicht. Als mensen in deze wereld kennen we altijd 
maar een stukje van het leven van de ander. Het oordeel 
over een ander mogen we overlaten aan God. Zijn opdracht 
aan ons is om geen gelegenheid voorbij te laten gaan, 
gevraagd of ongevraagd, om de ander tot zegen te zijn. 
Jezus wil dat wij als Zijn volgelingen verschil maken in 
deze wereld. Laat maar zien dat je anders bent. Waar de 
werken van Jezus worden gedaan, worden de werken 
van de boze verbroken. Wij kunnen hoop bieden in 
uitzichtloosheid, opstaan tegen onrecht, laten zien dat 
het zaliger is om te geven dan te ontvangen. Omdat 
Jezus volgen betekent dat we dingen doen die tegen onze 
menselijke natuur ingaan, mogen we dagelijks bidden om >>

de vervulling met Gods Geest. Zo ontvangen we kracht om 
in vrijheid te leven, als kinderen van de Vader. 
Wanneer we bidden tot een Vader in de hemel en om 
zijn koninkrijk, richten we ons op iets dat het alledaagse 
overstijgt, iets dat deel uitmaakt van een grotere, 
bovennatuurlijke werkelijkheid. Maar dat doen we 
niet omdat we op zoek zijn naar losstaande geestelijke 
ervaringen en om aan het alledaagse te ontsnappen. 
Integendeel, we willen juist de echte betekenis geven aan 
ons leven hier op aarde door daarin God uit te nodigen en 
zijn Naam aan te roepen. 

Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil 
geschieden, op aarde zoals in de hemel. 
Dit gebed betekent dat we willen leven in overgave aan 
de wil van de Vader. Jezus heeft ons geleerd te leven in 
gehoorzaamheid aan Gods wil. Het betekent meewerken 
aan Gods plan. God plan met deze wereld werkt toe naar 
het moment dat alles hier op aarde zich richt naar zijn 
oorspronkelijke bedoeling. Meer dan dat demonstreert 
Hij zijn goedheid in een wereld die niet langer een 
onbedorven paradijs is, maar één waarin de macht van 
zonde en kwaad om zich heen grijpen. Op aarde zoals in de 
hemel betekent dat de aarde zich richt naar de bedoeling, 
het plan van de hemel.  ‘Aarde en hemel’ vormen in de 
Bijbel een woordpaar, net als ‘met man en macht’ of ‘van 
haver tot gort’ of ‘lief en leed’. Hemel en aarde horen 
onafscheidelijk bij elkaar. Wij komen het dichtst bij 
het hart van God wanneer dat wat in de hemel is, Gods 
heerschappij, Gods droom voor de wereld, zichtbaar wordt 
in de levens van mensen die leven vanuit de overvloed 
van de Geest van Christus. Wij leven vanuit de bron die 
Christus zelf is om vrucht te dragen voor Hem. De wortels 
van ons leven zijn bedoeld om ergens te aarden en daar te 
blijven zodat we vrucht kunnen dragen. Jezus zegt daarom 
“Blijf in Mij zoals Ik in U – wie in Mij blijft en Ik in hem, 
die daagt veel vrucht” (Joh.15:4-5). Onze verbondenheid 
met Christus moet worden onderhouden, want alleen een 
geworteld leven is een vruchtbaar leven. Als je wortels in 
liefde staan dan zuig je liefde op, als je wortels in Christus 
staan zuig je Christus op en dat is wat zichtbaar wordt. 
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En raad eens hoe Hij ze leert bidden: “Onze Vader die in de hemelen bent, Uw Naam worde geheiligd, 

laat Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde”. De prediking 

van het koninkrijk bestond niet alleen uit woorden. Jezus gaf een voorbeeld aan zijn discipelen door de 

werken die Hij deed van naastenliefde en door de wonderen die Hij deed door de kracht van de Heilige 

Geest. Woorden, werken en wonderen maakten een integraal onderdeel uit van zijn prediking. Jezus 

volgen is een manier van spreken, leven en werken. 



He is good when life is not
‘You are good when life is not’ zingt Rend Collective in het 
lied I choose to worship. Spreken over de goedheid van 
God biedt tevens een opening voor het antwoord op de 
veelgehoorde vraag waarom er kwaad en verdriet is in de 
wereld. Ooit was deze aarde een onbedorven paradijs. God 
plantte daar een boom van leven en een boom van kennis 
van goed en kwaad. Mensen vragen zich soms af: waarom 
heeft God die tweede boom daar nu neergezet? Heeft God 
daarmee zelf de deur naar het kwaad open gezet? Hoe de 
geschiedenis in de hof zich precies voltrok weten we niet, 
maar zeker is dat het kwaad daar zijn intrede al deed toen 
satan op het toneel verscheen. Op een dag dat Eva bij de 
boom stond, stond de duivel naast haar in de gedaante 
van de slang. God wíst dat de duivel zijn handen niet van 
de ongeschonden mensenwereld kon afhouden. Deze 
boom van kennis stond daar als een waarschuwing, alsof 
Hij wilde zeggen: pas op: op de dag dat de verleider komt, 
geloof hem niet. Zijn woorden klinken mooi, maar zijn 
bedrieglijk. Het is de satan toch gelukt om deze wereld in 
het ongeluk te storten. De mens had meer vertrouwen in 
de leugen van de satan dan in het gebod van de goede God. 
Maar ook nu zoekt God het leven van deze wereld. Om dat 
leven aan te bieden gaf Hij zijn Zoon. Jezus werd mens. 
Ook Jezus werd verzocht, maar Hij sloeg het aanbod van 
rijkdom, macht en aanzien af. Daardoor bleef Hij vrij, en 
door zijn dood en opstanding kunnen wij met Hem delen 
in de vrijheid en kan ieder mens opnieuw beginnen.

God herinnert ons aan zijn Verbondsnaam
De naam van God is goedertierenheid. Here, Here, 
God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van 
goedertierenheid en trouw die zijn goedertierenheid 
blijft bewijzen tot in het duizendste geslacht (Ex.34.6). 
God herinnert zijn volk talloze malen aan die naam 
(Jes.63:7, Num.14:17, 18, Jes.54:8, 10, Psalm 13:6, Jona 
4:2, 2Kron.6.14 David, Jes.55.3, Ps.89:24-28, Deut.7:9, 12, 
Neh.1:5), ook en juist op het moment dat de crisis zijn 
hoogtepunt bereikt. Als rampen het volk treffen, als in 
tijden van grote hongersnood het hele land is kaalgevreten 
(Joël 1),  roept God zijn volk terug bij Hem. Als er donkere 
wolken samenpakken boven ons leven – en zelfs als we 
weten óf denken te weten, dat we het er zelf naar gemaakt 
hebben, geeft Hij nieuwe hoop en nieuwe kracht. ‘Uw 
goedertierenheid’, zegt David ‘houdt eeuwig stand, (…) 
want zegt u: ik heb met mijn uitverkorene een verbond 
gesloten’(Psalm 89:2,3, NBV1/GNB). Het is een verbond dat 
God met ons sluit, net zoals de hartsvrienden David en 
Jonathan een verbond hadden gesloten: ik laat jou niet in 
de steek en mijn goedheid zal niet van jouw zijde wijken. 

Gods koninkrijk zien betekent dat we van binnenuit 
veranderd moeten worden en kúnnen worden als we Jezus 
uitnodigen in ons leven. 
Door te zeggen ‘Onze Vader’ en niet ‘mijn Vader’ maakt 
Jezus duidelijk dat leven in Gods koninkrijk geen 
privéaangelegenheid is. Zijn discipelen maken deel uit van 
een lerende gemeenschap om te groeien in onze relatie 
met God en met elkaar. Discipel zijn betekent ook dat wij 
leren om onszelf de moeilijke vragen te stellen over hoe 
consistent en eerlijk we zijn in ons gedrag. Zo kunnen we 
samen leren om het leven van Jezus uit te leven.

God is goed, Hij is verbluffend goed
In het goede dat wij mogen doen, kunnen onze naasten 
kennis maken met de Vader in de hemel en Hem eren 
(Matth.5:16). God is goed van aard. De goedheid van God 
is iets dat buiten het kader van ‘verdienen’ of ‘waardig 
zijn’ valt. Zelfs – of juist – de wetgeleerden van Jezus’ tijd 
hadden er moeite mee om God te begrijpen. Het leven van 
Jezus demonstreerde Gods radicale, schurende en tegelijk 
helende goedheid. Als je ongeveer in het jaar 30 in Judéa 
leefde en je hoorde ergens om de hoek van de straat dat er 
rumoer was of een opstootje, dan kon je er 9 op de 10 keer 
vanuit gaan dat Jezus van Nazareth in de buurt was. Hij 
vond het blijkbaar altijd nodig, om op zondag – toen nog 
de sabbat natuurlijk, maar ik vertaal het even naar onze 
tijd – zieken te genezen, en onder luid kabaal demonen uit 
te drijven. Je moest er een beetje aan wennen om bij Jezus 
in de buurt te zijn. Hij kleurde regelmatig buiten de lijntjes 
die mensen hadden getrokken, maar Hij stond altijd in 
het centrum van Gods wil. Hij was echt, authentiek. Hij 
liet zich in zijn leven niet leiden door vrees voor mensen, 
maar alleen door ontzag voor God en zijn liefde voor 
mensen. Hij gaf daarmee betekenis aan het grote gebod. 
Je zult de Heer je God liefhebben met alles wat er in je 
is, en daaraan gelijk staat: je zult je naaste liefhebben als 
jezelf. De woorden van de apostel Johannes liggen in het 
verlengde hiervan: wie zijn broeder, die hij gezien heeft, 
niet liefheeft, kan onmogelijk God liefhebben die hij niet 
gezien heeft (1Joh.4:20). 
Het vraagt om geestelijke volwassenheid, rijpheid in de 
kennis van God, om boven het oordeel van mensen te 
staan en het hart van God te volgen. De liefde van God 
is aanhoudend, onveranderlijk, betrouwbaar; Gods kerk 
beantwoordt zijn liefde met belijdenis, dankzegging en 
proclamatie. Als volgelingen van Jezus steunen we niet 
zomaar een liefdadigheidsprogramma, we heten mannen 
en vrouwen welkom in het gezelschap van de nieuwe 
schepping. De bevrijding van ieder individu gaat daarbij 
hand-in-hand met het discipelen van ieder mens in de 
radicale gehoorzaamheid van Christus.
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Goed voor íeder mens 
God omarmt het menselijke, het zondige, het zwakke. Dat 
betekent niet dat Hij zonde tolereert. Zonde vernietigt het 
beeld van God in mensen, die naar dat beeld geschapen 
waren. Maar Gods herstellende, vergevende kracht maakt 
van mensen die niet beantwoorden aan zijn roeping, 
rechtvaardigen. Voor God heeft ieder mens, die naar zijn 
beeld is geschapen, een niet-onderhandelbare eigenwaarde. 
Zijn verkwistende liefde spoelt door heel ons menselijke 
bestaan. Die liefde trans-formeert ons. We vinden rust 
in de oneindige rijkdom van een Vader die alles weet 
en van ons houdt. God heeft geduld met de wereld, met 
mensen die Hem van zich af hebben geduwd, omdat ze 
beschadigd zijn door kwaad of verdriet, of teleurgesteld 
in mensen. Mensen zijn geneigd een muur te bouwen om 
de pijn heen. Misschien hebben wij soms tijd nodig om 
bij de eigen pijn te komen, zodat we God toelaten om ons 
aan te raken en ons te genezen. In plaats van te schuilen 
achter een kleed van bladeren mogen we schuilen onder 
de schaduw van zijn vleugels. God heeft ons geroepen 
om beelddragers te zijn van Hem in deze wereld. Zijn 
goedertierenheid brengt mensen tot bekering (Rom.2:4). 

Beelddragers van God 
God is niet klaar met de wereld, niet met jou en niet met 
mij. Zijn volk zal uit rechtvaardigen bestaan (Jes.60:21) en 
onze gerechtigheid zal zijn als een lichtglans voor volken 
(Jes.61:11-62:2). Ieder mens kan in de hand van Gods 
goedheid worden hersteld: ‘je zult niet meer genoemd 
worden verlatene of verwoeste, maar mijn welgevallen, 
mijn geliefde en jullie zullen zijn tot een lof op aarde en 
een kroon zijn in zijn hand’. We mogen dagelijks bidden 
om de vernieuwing van zijn Geest, leven in zijn overvloed 
en leren om zijn liefde te ontvangen en zijn liefde door te 
geven.

Vader U bent goed  | 19


