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• Peter van Beugen

Ik verlang 

DE ‘VOORJAARSFEESTEN’ ZITTEN EROP. TIJD OM STIL TE STAAN BIJ DINGEN DIE WE EIGENLIJK 

ECHT BELANGRIJKER VINDEN DAN DE VELE DINGEN WAAR WE HET HELE JAAR ACHTERAAN 

HOLLEN. EVEN STILSTAAN, TIJD OM MISSCHIEN DINGEN TE ZEGGEN TEGEN ELKAAR WAAR WE 

ANDERS NIET AAN TOEKOMEN. DE WERELD HEEFT BEHOEFTE AAN VERGEVING, AAN VREDE, 

AAN VERVULLING IN ONS LEVEN. DAT IS WAT GOD ONS AANBIEDT IN DE GAVE VAN ZIJN ZOON, 

DAT IS WAT JEZUS BELOOFT AAN EENIEDER DIE HEM VOLGT. WE LEZEN IN DE BIJBELVERHALEN 

VAN MENSEN ZOALS JIJ EN IK, JONG EN OUD, MAN EN VROUW, ARM EN RIJK, DIE EEN VERLANGEN 

HADDEN, EN DIE IN HUN ZOEKTOCHT NAAR DAT VERLANGEN, BEWUST, OF JUIST ONVERWACHT, 

BIJ JEZUS UITKWAMEN. IK KIES ER DRIE VOOR JE UIT DIE WE TEGENKOMEN IN HET EVANGELIE VAN 

JOHANNES:

naar Jezus



Nicodémus, de Samaritaanse vrouw, en dat groepje 
Grieken, of Griekssprekende Joden, die voor het Paasfeest 
naar Jeruzalem waren gekomenen die Filippus opzochten 
en het zeiden (HSV): wij willen Jezus zien! De een kwam 
’s nachts, zodat niemand hem zou zien, de ander kwam 
midden op de dag, zodat niemand haar zou zien, en die 
laatsten, die kwamen van ver, midden in het feestgedruis, 
want die wilden Jezus zien! De één vertegenwoordigde een 
leven waarin alles leek te draaien om God, de ander een 
leven, waaruit God verdwenen was, en de derden een hele 
wereld die God nog niet kende.

Misschien houdt Nicodémus de kerk een spiegel voor. 
Want per slot van rekening, alles wat wij doen, dat draait 
om God… toch? Nicodémus, de man tegen wie je opkeek, 
de man die de antwoorden wist, de man die het volk 
behoedde voor dwalingen, de man die stiekem wel een 
beetje genoot van de waardering van mensen, net als al 
die andere Farizeeën die de hoeders waren van de wet en 
die door al het Bijbellezen zo bijziend waren geworden dat 
ze het niet in de gaten hadden dat God in levenden lijve 
recht voor hun neus stond. Een God die niet strookte met 
hún theologie, die zich niets aantrok van hún traditie, die 
op hun tenen stond omdat Hij ontwapenend, met gezag, 
liet zien in zijn woorden, in zijn leven, waar het leven 
echt om draaide. Mensen omarmen, zonder te oordelen; 

goedheid tonen aan mensen die buiten de lijntjes kleuren. 
Nicodémus, van buiten van marmer, van binnen vol 
twijfel: is deze Jezus het waard, om alles wat je geleerd 
hebt op te geven, om je opnieuw onder te dompelen in 
zijn woorden, zo levend en krachtig, en om de wind van 
Gods Geest te laten waaien door je leven? Ga jij op zoek, 
naar Jezus?

Hoe ze heette weten we niet, ze staat bekend als ‘de 
Samaritaanse’, en dat zegt de meeste mensen al genoeg, 
pfff, meer hoeven we niet van haar te weten. Zo eentje 
die al vijf mannen heeft gehad en die door iedereen wordt 
gemeden. Hopeloos geval, je zal het zien, als het bij deze 
man fout gaat, is ze weer even alleen en ja hoor, dan is 
man nummer zes aan de beurt. Ken jij die mensen van wie 
je niet hoeft te weten hoe ze heten, want wie ze zijn zegt 
al genoeg. Die prostituée achter het raam, een dakloze, of 
die tiener, helemaal in het zwart met piercings en tattoos. 
Daar gaat ze, en van binnen is ze gevangen in het leven dat 
ze leidt… wie haalt mij hier uit? En dan ontmoet ze, totaal 
onverwacht, de man die alles van haar weet en die spreekt 
van stromen van levend water. Je kunt opnieuw beginnen. 
Je kunt de spiraal doorbreken. Er is een man, Jezus van 
Nazareth, die al je pijn kent en jou aanvaardt zoals je bent. 
En weet je, Jezus doet meer dan troosten of vertroetelen. 
Hij herstelt de mens in de waarde van zijn koninkrijk. 
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Iemand zei: je moet hongerigen geen broden geven, maar 
een schep, een zak zaad, water om de aarde te besproeien. 
Leer hem zaaien en oogsten, ploegen en malen en geef 
hem de vreugde en de waardigheid, om niet aan mensen te 
blijven hangen, maar om met opgeheven hoofd te mogen 
leven en zelf uit te delen wat hij ontvangen heeft. Oh onze 
Samaritaanse vriendin, als ze Jezus heeft ontmoet, is ze op 
slag bevrijd van het oordeel van mensen en ze nodigt hen 
uit, om dezelfde genezing te ontvangen die zij bij Hem 
gevonden heeft.

Ja en dan al die gasten, die van heinde en ver gekomen 
waren en Filippus vroegen: wij willen Jezus zien! We 
weten niet waarom ze het vroegen. Hadden ze gehoord 
dat Hij mensen genas? Hadden ze gehoord dat Hij mensen 
onderwijs gaf over Gods koninkrijk? Hadden ze gehoord 
dat Hij broden vermenigvuldigde? Mensen die in je land 
komen en je weet niet waarom ze kwamen of wat ze 
zoeken, maar ze zijn er. Een groepje mensen uit een ver 
land, die op je weg komen, asielzoekers, vluchtelingen 
– breng jij ze bij Jezus? Jezus heeft een boodschap voor 
ieder die hem zoekt. Kijk eens goed naar mijn leven. De 
graankorrel valt in de aarde, sterft aan zichzelf, en draagt 
dan vrucht. Als je werkelijk verlangt naar het leven dat Ik 
geef, Mij wilt volgen, dan wil Ik je vragen om het zelfde 
te doen. Nee je hoeft niet te sterven aan een kruis, maar 
vroeg of laat word je in je leven voor een keus gesteld. Is 
Jezus mij meer waard dan de vriendschap of het plezier 
van deze wereld? En Jezus zegt: als jullie Mij gaan volgen, 
dan verspreidt zich dat zaad van dat graan, dan verspreidt 
mijn leven zich door deze wereld. Is dat niet waar Jezus 
echt voor gekomen is? Om een beweging in gang te zetten? 
De wind van de Geest, die waaide door het leven van 
Nicodémus, de bron van levend water die opwelde bij Jezus 
en stroomde door onze vriendin in Samaria, het zaad dat 
zich vermenigvuldigt in onze levens... Het vuur dat Hij 
kwam aansteken… brand het nog? Waait het nog? Stroomt 
het nog? 

Ik geloof dat er ten diepste drie redenen zijn waarom Jezus 
werd geboren, waarom God mens werd.

Jezus kwam om (1) de Vader openbaren – alles in het leven 
van Jezus, zijn woorden en werken, wezen heen naar zijn 
Vader; (2) de mens te herstellen in zijn relatie met God. Hij 
vraagt niets van je, Hij biedt je iets aan; zijn naam is de 
Heer redt; Ik ben niet gekomen om te kijken hoe jij het er 
van af brengt, maar om je te leren wandelen, als Mijn kind, 
aan Mijn hand. Kom bij Me, als je moe bent, als je lasten te 
zwaar zijn, en Ik zal je rust geven waar je naar verlangt; (3) 
ons te roepen Hem te volgen en zo het koninkrijk binnen 

te gaan. Zijn koninkrijk binnengaan: niet ‘later’, in de 
hemel, maar nu, op aarde. Toen de Koning geboren werd, 
was al direct duidelijk dat er een andere koning was in 
deze wereld, die Hem het liefst direct de nek om draaide. 
Even leek het alsof Herodes won, toen Jezus stierf aan een 
kruis. Maar – wie het laatst lacht, lacht het best - Hij stond 
op en overwon. Het leven dat Jezus leidde was een missie: 
‘de Geest des Heren is op mij om armen het evangelie te 
verkondigen, loslating aan gevangenen en het gezicht 
terug te geven aan blinden’. Die missie gaat door ons door 
in deze wereld.

Het leven van Jezus was niet een kerststal, die we optuigen 
in de winter en daarna weer opruimen, zodat het leven 
zijn ‘normale’ loop herneemt. We kijken van een afstand 
naar een voorstelling en daarna is het ‘poppetje gezien, 
kastje weer dicht’. Als je nog meer wilt weten over Gods 
koninkrijk, kom dan over tweeduizend jaar maar terug. 
Nee, Jezus kwam om een beweging in gang te zetten. Weet 
je, Lukas vertelt het verhaal van de jonge maagd Maria, dat 
klinkt als een sprookje, maar dat eigenlijk een drama was: 
een tiener, ongehuwd en zwanger. Het klinkt bijna bizar, 
maar er was één ding dat God niet in zijn eentje kon doen, 
en dat is mens worden. Daarvoor had Hij de hulp nodig 
van Maria. Zo werd Hij God geopenbaard in het vlees, 
zichtbaar en tastbaar. Hij koos een mens, om Zichzelf hier 
op aarde te manifesteren. Zo kiest Hij vandaag voor jou en 
mij.

Drie mensen, die verlangden naar Jezus. Een theoloog, 
een naamloze vrouw, een groepje asielzoekers. Misschien 
herken jij je in één van hen, of in één van die vele anderen: 
de rijke Zacheüs die in een boom klom, de vrouw die van 
achteren naar Jezus toesloop en zijn kleed aanraakte in 
de hoop op genezing, een hoofdman die wanhopig is over 
zijn dochtertje, of gewoon omdat je eenmaal geproefd 
hebt Wie Hij is en tegen Wie je zegt: Ik verlang naar meer, 
ik verlang naar meer van uw liefde, van uw leven, ik 
verlang naar meer van U. Hier ben ik. Laat uw missie naar 
deze aarde niet doven als een kaars, maar houd het vuur 
brandend in mij en bouw in mij uw koninkrijk. 


