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goddelijke zegeningen




PROFETISCH AANGEKONDIGD IN
MATTHEUS 1-2 EN LUKAS 1-2

(1) Gods verlossing
Zacharia, de vader van
Johannes de Doper,

ontving een profetie over
de verlossing die God had
bewerkt (Luk.1:68). De
belangrijkste boodschap
die wij ons altijd moeten
herinneren, is dat de Heere
Jezus is gekomen om ons te
redden van al onze zonden
(Matt.1:21). Hij zal Zijn volk
redden van al hun zonden.

(2) Gods genade

Het woord begenadigd
betekent het voorwerp
van Gods genade te zijn
(Luk.1:26-28). Noach vond
ook genade in de ogen van
de Heere (Gen.6:8). Jezus
heeft Gods genade in de
wereld tentoongespreid
(Joh.1:17). Zacharia’s zoon
werd Johannes genoemd, wat
betekent: God is genadig.

(3) Gods zegen

Maria was gezegend onder
de vrouwen (Luk.1:39-42).
Jezus is gekomen om ons

te zegenen en ons af te
brengen van onze boosheden
(Hand.3:26; Ef.1:3).

(4) Gods leiding

Jezus is gekomen om ons
verdere leven te gaan leiden
(Matt.1:20; 2:13, 19).

(5) Gods vreugde

Jezus brengt ons Zijn
innerlijke vreugde (Luk.2:8-
10). Dat heeft niets te maken
met onze omstandigheden.
Paulus had ook vreugde in
de gevangenis (Fil.4:4). Sta er
dus bijj stil dat gelovigen Zijn
innerlijke vreugde hebben
(Neh.8:10Db).

(6) Gods verzoening
Anna was een oude profetes,
die God diende (Luk.2:36-
38). Je bent nooit te oud om
door de Heere gebruikt te
worden. In verzoening zit
het woord van waarde, en
ook van terugkopen. God heeft
ons teruggekocht als Zijn
eigendom. Hosea’s huwelijk
is een voorbeeld daarvan
(Hos.3).

(7) Gods eigen vrede
Jezus kwam om ons vrede
met God en met elkaar te
brengen (Luk.2:25-30, 34).
Jezus sprak tegen jonge en
oude mensen, mannen en
vrouwen. Jezus kwam om

de werken van de duivel te
verbreken (1Joh.3:8). Simeon
spreekt tegen Maria over
haar toekomst (Luk.2:34). Dit
Kind is bestemd tot een val
en opstanding van velen in
Israél en tot een teken dat
weersproken zal worden.
Maria stond bij het kruis

en zij zei niets. We weten
dat zij weduwe was, want
Jezus zei tegen haar dat een
andere man nu voor haar zou
gaan zorgen (nl. de apostel
Johannes). Maria was ook

in de bovenzaal aanwezig
(Hand.1:14), en wachtte
samen met de discipelen op
de komst van de Trooster.
Volgens de traditie leefde
Maria nog toen Jeruzalem
viel in het jaar 70 A.D.

Zeven goddelijke zegeningen | )



