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• door Gerda Hoddenbagh-Los

Sinds het eerste nummer van Focus zijn in deze rubriek 
allerlei vrouwen in de Bijbel de revue gepasseerd. Nu 
verschijnt het laatste nummer en kijken we naar welke 
boodschap de Bijbel heeft voor alle (christen-)vrouwen 
door de eeuwen heen en dus ook voor vandaag. In 
onze tijd klinken - ook tot christenvrouwen - oproepen 
als: Sta op en Schitter! Blijf dicht bij jezelf. Je bent 
waardevol! Je mag staan in je kracht. Je bent een 
powergirl! Volg je dromen. Jij mag er zijn! Dergelijke 
thema’s kunnen bemoedigend en in bepaalde situaties 
helpend zijn, maar is dit echt alles? 

Wat zegt de Bijbel 
In een aantal van zijn brieven schrijft Paulus - 
geïnspireerd door de Heilige Geest - over de plaats van 
man en vrouw in het huwelijk of in de gemeente. Zo 
schrijft hij aan de Korinthiërs over het hoofdschap 
van man en vrouw (11:3) en aan de christenvrouwen 
in Efeze: ‘Vrouwen, weest aan uw eigen mannen 
onderdanig als aan de Heer, want de man is het hoofd 
van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de 
gemeente: Hij is de Behouder van het lichaam. Maar 
zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook 
de vrouwen aan hun mannen in alles’ (5:22-24). En 
nadat hij de mannen op hun plicht heeft gewezen, 
eindigt dit gedeelte met ‘en de vrouw moet ontzag 
hebben voor haar man’ (:33). Aan Timotheüs schrijft 
hij ‘…dat ook vrouwen zich tooien in waardige kleding 
met bescheidenheid en ingetogenheid…(1Tim.2:9) 
en ‘Een vrouw moet zich stil, in alle onderdanigheid 
laten leren…’(:11).  Titus moet de oude vrouwen in de 
gemeente onder andere leren dat zij ‘de jonge vrouwen 
inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben, 
ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed, aan hun 
eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van 
God niet gelasterd wordt’ (Titus2:4,5). 

Kostbaar 
De apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief over ‘de 
onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en 
stille geest, die kostbaar is voor God’ (3:4). Kostbaar zijn 
voor God, dat willen we toch allemaal graag?   

Daarnaast is de christenvrouw kostbaar voor haar man. 
Zij is zijn ‘heerlijkheid’ (1Kor.11:7), de ‘hulp die bij 
hem past’ (Gen.2:18). Niet als een soort slavin (zoals wel 
wordt gesuggereerd), maar naar het voorbeeld van God 
die ónze Helper is (Hebr.13:6a). ‘Op haar vertrouwt het 
hart van haar man’, ‘zij doet hem goed en geen kwaad, 
al de dagen van haar leven’ (Spr.31:11a, 12). Het is waar: 
‘Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, 
maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen’ 
(Spr.31:30). 
 
De hier gebruikte uitdrukkingen worden in onze tijd 
meewarig, hoofdschuddend, spottend of met kromme 
tenen aangehoord. Onderdanigheid en ingetogenheid 
en dergelijke zijn ‘niet meer van deze tijd’, ‘typisch 
Paulus’. Vrouwen worden juist opgeroepen zich 
onafhankelijk van de man te ontwikkelen tot een 
zelfstandige persoon en de (sociale) media spelen daarin 
een belangrijke rol.  
 
Meer dan ooit geldt de oproep: ‘En wordt niet 
gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd 
door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft 
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God 
is’ (Rom.12:2).  

Kenmerken van de Heer Jezus 
Tot slot: mij valt bij het overdenken van 
bovengenoemde Bijbelgedeelten op dat vrijwel alle 
eigenschappen heenwijzen naar de Heer Jezus. ‘Laat die 
gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die 
…Zichzelf ontledigd heeft…En uiterlijk als een mens 
bevonden heeft Hij zichzelf vernederd, gehoorzaam 
wordend tot de dood… (Fil.2:5-8).   
Tijdens Zijn weg op aarde sprak Hij de bekende 
woorden: ’Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want 
ik ben zachtmoedig en nederig van hart’ (Matt.11:29). 
Laten wij dan (en ik richt mij nu speciaal tot vrouwen, 
gehuwd of ongehuwd) als leerlingen van de Meester 
met heel ons hart Zijn eigenschappen vertonen in deze 
wereld.

Vrouwen in de Bijbel 
Vrouwen… (Ef.5:22) 
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